
Kerkbrief 5 januari 2025  Kerk Okkenbroek  

Epifanie 
 
 
OM TE BEGINNEN   
 
Orgelspel  
Welkom  
Aansteken van de tafelkaarsen 
Zingen (staande) openingslied 489; 1 
 ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ 
Bemoediging  
Gebed van toenadering  
Zingen vervolg openingslied 489; 2 ‘Geen ander teken ons gegeven’ 
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed bij  ‘Madonna del Mare Nostrum’ (Hansa Versteeg)  
Zingen lied 487 ‘Eer zij God in onze dagen’ 
 
RONDOM HET WOORD   
 
Gebed om opening 
Evangelielezing Matteüs 2: 11 – 23, waarbij zingen lied 476 laatste 
regel ‘Kyrieleis’ 
Lezen 11 – 12, zingen ‘Kyrieleis’ 
Lezen 13, zingen ‘Kyrieleis’ 
Lezen 14 – 15, zingen ‘Kyrieleis’ 
Lezen 16 – 18, zingen ‘Kyrieleis’ 
Lezen 19 – 21, zingen ‘Kyrieleis’ 
Lezen 22 – 23, zingen ‘Kyrieleis’ 
Luisterlied 510; 1, 2 en 5 ‘O Kerstnacht, schoner dan de dagen’ – 
gezongen door Herman van Veen 
 
Woorden bij het WOORD:  Zie je de kerk? 
Zingen lied 1005 ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’   
 
DELEN EN BIDDEN 
 
Diaconale mededelingen  



  

1. Kerk en diaconie 2. Terre des Hommes 

Collecte  
Gedachtenis, waarbij we zingen lied 961 ‘Niemand leeft voor 
zichzelf’ 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 512; 1, 2, 5, 6 en 7 ‘O Jezus, hoe vertrouwd 
en goed’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel  

_______________  
Na afloop is er koffie/ thee en oliebollen. Welkom! 

 
Bloemengroet 
Finy de Just, IJssel de Schepperstraat, Okkenbroek 
 
Aan de dienst werkten mee 
 

Voorganger ds. Gert Wijnstok 
Organist Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Diaken Tonny Oplaat 

Kerkrentmeester Freek Beltman 

Lector Marian Jansen 

Camera/ geluid Marcel Bolink 

PowerPoint Frits Mandersloot 

Koster Freek Kleiboer 

Koffieschenker Annie Welgraven 

 
 
 


